
Beste mensen,

Afgelopen zondag na de startdienst, zijn we ’s middags naar Berg en Dal 
gereden om daar de verjaardag van mijn broer te vieren. Dichtbij hun 
huis, een eindje het bos in, is er op een heuvel een mooie uitkijkplaats 
waar vandaan je de Ooij-polder ziet liggen met in de verte het kerkje van 
Persingen. We liepen er even naar toe en constateerden dat de 
begroeiing verder was toegenomen, zodat de kerk steeds meer buiten 
zicht raakt. Je zou er haast iets symbolisch in zien…, of is dat mijn 
beroepsdeformatie?

Om u zicht te geven wat er bij ons in en rond de kerk gebeurt, deze 
nieuwsbrief.

Morgen (zaterdag) worden we uitgenodigd door de buren. Het is nl. 
nationale burendag en de gasten van INLIA, die verblijven in he Wapen 
van Vries, nodigen iedereen uit 
 

 

Overmorgen (zondag) zijn alle buren (en alle andere mensen) uitgenodigd 
om bij ons op bezoek te komen. Om 10 uur begint de wekelijkse viering, 
waarin ik zelf hoop voor te gaan. De cantorij verleent muzikale 
medewerking en Luuk Tuinder bespeelt het orgel. 
Deze en volgende week zondag lezen we uit het boekje Jona.

In de Activiteitenkrant vindt u alle informatie over het aanbod in het 
komende winterseizoen.  
Op 4 oktober organiseer ik zelf een avond waar het boek De andere kant 
van de Muur, van de Palestijnse predikant Munther Isaac, wordt ingeleid. 
Deze avond is een algemene bespreking van zijn boek. 
Voor wie het interessant vindt, worden er daarna nog een aantal avonden 
gehouden om dieper in het boek te duiken. Of je daar aan mee wilt doen, 
kun je af laten hangen van de kennismaking op 4 oktober. 
Graag ontvang ik uw opgave voor de eerste avond (of meteen voor de 
hele serie).



Naast het Ontmoetingshuis staat sinds kort een zogenaamd 
Voedselkastje. Een initiatief van onze diakenen. Hoe werkt het?  
* Wie iets kan missen en het wil delen met iemand die het nodig heeft 
mag houdbare producten en verzorgingsmiddelen brengen in het kastje.  
* Wie iets nodig heeft en dat niet kan betalen, mag het gratis uit het kastje 
halen.  
Heeft u producten voor het kastje en kunt het zelf niet brengen? Mail met 
diaconie@pkn-vries.nl en we komen het graag bij u halen.

 

Zoals op de foto goed te zien is, is de haag strak geknipt. Dus in Vries 
houden we het zicht op de kerk gelukkig vrij!

 

Allen een goed weekend gewenst,

 
 
met vriendelijke groet,
 
Bert Altena
T 0592-405514  
M 06-30285649  
www.bertaltena.com
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